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Maandbrief JULI 2024 

   

De kerkdienst kunt u volgen door naar de 
website van de kerk te gaan: 
www.hervormdkampereiland.nl   
Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons 
weten met een mailtje aan de scriba.  

 

 
Van de kerkelijk werker 
 

Aanvullen 

Je moet tanken om je auto te laten rijden. 
Wanneer het zeeppompje leeg is, vul je deze aan. 
Is de voorraadkast geslonken, worden er nieuwe 
boodschappen gedaan. We vullen steeds aan; 
anders rijdt er niks, wordt er niks schoon en is er 
geen eten. 

Je ziet na Pinksteren hetzelfde gebeuren bij de 
apostelen. De Pinkstergeest is vol uitgestort 
(Handelingen 2). Maar die eenmalige actie was 
niet voldoende; de Geest moet worden aangevuld. 
Want opnieuw komt de Geest over de apostelen 
(Hand. 4). 

Geloof moet worden aangevuld, net als de 
benzinetank of het zeeppompje. Laat je keer op 
keer vullen met de Geest. Naast de kerkdiensten 
zijn er andere manieren om je te laten vullen, hoe 
doet u dat? Laat je vullen, God heeft Geest 
genoeg. Bart van ’t Ende 

 
 
 

 
 
Vierende gemeente  
Zondag 7 juli 
Tentdienst 
Geen Kindernevendienst 
Geen Oppas 
1e Collecte voor onkosten 
2e Collecte Clini Clowns 
Op zondag 7 juli wordt er traditiegetrouw, na een 
gezellig weekend op het Kampereiland, weer een 
tentdienst georganiseerd voor jong en oud. Dit 
keer is er gekozen voor het thema; 'Ik zie, ik zie, 
wat jij niet ziet'. Spreker is Gerrit ten Berge uit 
IJsselmuiden en een combo van de NGK zal de 
muzikale begeleiding verzorgen. Koffie, thee of 
limonade met wat lekkers staat klaar vanaf 9.45 
uur en de dienst begint om 10.30 uur. Jullie zijn 
van harte welkom om te komen 'kijken en te 
zoeken' en houd daarbij je ogen en hart open. 
 De tentdienstcommissie 
 
Zondag 14 juli  
Tijd: 9.30 uur 
Voorganger: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 
Kindernevendienst: Brenda 
Oppasdienst: Rianne en Danny 
1e Collecte: Diaconie en kerk 
2e Collecte: Onderhoud 
 
Zondag 21 juli 
Tijd: 9.30 uur 
Voorganger: Dhr. Harry v.d. Kamp, IJsselmuiden 
Kindernevendienst: Corjanne 
Oppasdienst: Daniëlle en Iris 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Stichting Chris 
Koffiedrinken na de dienst 
Op 21 juli willen we na de dienst met elkaar 
koffiedrinken bij de kerk. 
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Zondag 28 juli  
Tijd: 9.30 uur 
Voorganger: Dhr. Bart van ‘t Ende 
Kindernevendienst: Jetske 
Oppasdienst: Karolien en Agnes 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Gevangenenzorg Nederland 
 
Pastorale gemeente 
Toen ongeloof heel gewoon was 
Rond de zomer wil ik een prekenserie houden over 
de aardsvaders. Het overkoepelende thema is 
‘toen ongeloof heel gewoon was’. De aartsvaders 
leefden in een tijd waarin wel veel geloof was, 
maar niet het geloof in God die de hemel en aarde 
gemaakt had. We gaan ontdekken hoe de 
aartsvaders met God en ongeloof omgingen. En 
zoals de titel al suggereert, hun tijd verschilt niet 
met de onze… 
U kunt het verhaal vinden in Genesis, de 
hoofdstukken 12 t/m 35. Om het thema zelf wat te 
verkennen, enkele tips. Luister het lied van Stef 
Bos ‘Toen was geloof heel gewoon’, lees het boek 
‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ (Geert Mak). Of 
luister een aflevering van de podcast ‘de 
ongelooflijke podcast’. Een podcast wat gaat over 
de snijvlakken van religie en samenleving. 
De volgende drie zondagen wil ik hierbij stilstaan; 
30 juni – Abraham 
28 juli – Isaak 
4 augustus – Jakob 
We bidden om gezegende diensten.  
Bart van ’t Ende 
 
Sacramentsbevoegdheid 
Onze kerkelijk werker Bart van ’t Ende heeft van 
de classis naast zijn algemene preekbevoegdheid 
nu ook de bevoegdheid gekregen om in onze eigen 
gemeente de sacramenten te bedienen. Hij en wij 
zijn daar erg blij mee. Hij kan nu voorgaan in een 
Avondmaalsdienst, maar ook doopdiensten, 
trouwdiensten en bevestigingsdiensten doen. Ds. 
Verboom blijft wel als predikant aan de gemeente 
verbonden als consulent. 

Geslaagd! 
We feliciteren iedereen die geslaagd is voor haar 

of zijn examen. Fijn dat er na hard studeren nu tijd 
is voor ontspanning! Voor iedereen die een her 
heeft of nog een jaartje erbij doet, succes met 
leren. En dat je je herpakt om door te gaan! 
Allemaal een heel goede zomervakantie gewenst. 

Het Bloembed 

In de bloembak is er een plant bij gezet: De 
campanula, oftewel klokjesbloem. 

 

Deze bloem wordt veel gebruikt omdat er veel 
betekenissen verbonden zijn aan deze plant.  
Het wordt gevonden als een symbool van 
genegenheid, standvastigheid en eeuwige liefde. 
Een perfecte romantische bloem om iemand te 
geven die je de rest van je leven zult koesteren.  
Het is ook bekend dat ze delicatesse en 
nederigheid symboliseren. 

In de liturgische bloemschikking wordt deze bloem 
gebruikt om op te roepen om dienaar te zijn en om 
dankbaarheid te symboliseren. In de tuin is 
de campanula een gemakkelijke plant die snel 
tevreden is, zelfs tussen stenen groeit het nog. 

Rekeningnummers 
Het rekeningnummer van de kerk is 
NL59 RABO 0373 7473 65 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 
Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 
0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het 
overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.

  


